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Het was een jaar met verschillende zaken die we mochten beleven. We hadden weer de reguliere 

diensten, maar ook bijzondere diensten zoals Viering Heilig Avondmaal. Deze mochten mochten we 

met onze eigen pastoraal medewerkeer beleven. Ook de Schuurdienst (georganiseerd door PKN 

Coevorden) mochten en konden we weer doen bij de familie Aasman aan de Berkmeerweg. Ook dit 

was een fijne dienst. Ook was er een dienst met als gastspreker dhr, Rasak Avakthi. Hij is als Koerd 

geboren in Noord Irak en inmiddels meer dan 30 jaar in Nederland. Hij heeft een lezing gegeven over 

zijn leven in Irak. 

We hadden zowel vreugde als verdriet in onze gemeente. Zo was er het overlijden van mevrouw 

Arends-ter Horst op 14 februari, de heer Pol op 24 juni en op 23 november de heer Post. 

Maar ook vreugde met het 50 jarig-huwelijksjubileum van Jan en Grietje Post, het 40 jarig 

huwelijksjubileum van Jan en Ria Benjamins en van Jan en Anita Kuipers en het 45 jarig 

huwelijksjubileum van Bertus en Jannie Prins. We wensen de families Gods Zegen toe. 

Het herdenkingsmonument in Dalerpeel, die mede tot stand is gekomen met hulp van onze kerk door 

de legaat van wijlen dhr. Kikkert, wordt op 4 mei onthuld. 

De gemeenteavond in maart werd ook weer goed bezocht. Het thema was ‘aan tafel’. Iedereen ging 

met een opdracht naar huis om samen met een gemeentelid te eten/koken thuis. 

Ook waren we aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van de Ring van Evangelisatie. Deze keer in 

Eemster-Leggelo. 

De gemeente-zondag (start-zondag) werd dit jaar gehouden op zondag 10 september. Na de dienst 

samen een kop koffie, gevolgd door een klein intermezzo en met een gezamenlijke lunch afgesloten. 

Het jaarlijkse uitje met de gemeenteleden bracht ons dit jaar naar Ootmarsum en omgeving. Happen 

en trappen door het Twentse land. Mede door het mooie weer een leuke en gezellige dag. 

Israel bevindt zich nu in oorlogsgebied. In gedachten en gebed zijn wij bij jullie. Namens de kerk is er 

een boom geplant in Israel. 

De kerst was ook weer een fijne tijd. 

Enkele acties die deden zijn bekend. Zo hadden we ook de ‘goede doelen collecte’. De giften die we 

als gemeente overmaakten werden dankbaar aanvaard, maar zowel de kerk als ook gemeenteleden 

ontvingen regelmatig mail/post met verzoek om een gift. Om deze reden is besloten om te stoppen 

met deze actie. 

Alle mensen die de kerk in beweging houden, heel veel dank dat dit gedaan wordt. We kunnen het 

niet alleen. Samen met jullie en Gods hulp lukt het ons. 

Namens het bestuur mag ik ieder Gods zegen wensen. 
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